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Overzicht 

Avond- en Rommelmarkt Katerdaal Iedereen tegen kanker  
Het Greven Vergroening Eisden Buitenspeeldag 

 

Inleiding 
 
Er gebeurt van alles in Eisden, maar we horen het niet altijd. Soms bereiken ons toch onverwachte 
berichtjes, en daar zijn we altijd blij mee. In deze editie dus wat uitleg bij lopende projecten, enkele 
artikels over happenings, een eerste deel van een verslag over onze kajaktocht, en enkele varia. 
 

Avond- en Rommelmarkt 
 

Op 13 mei organiseerde k.v. Van Eisder Gijs 
tot Bosbeir hun eerste avondmarkt met 

rommelmarkt op het marktplein in Eisden-
Dorp. Niet alleen het zonovergoten plein, 

maar zelfs de straten eromheen waren het 

decor voor 25 
marktkramers en 80 

rommelmarktkra-
mers.  

Een duizendtal 

kopers kwamen op 
het gebeuren af, 

veel meer dan 
verwacht! Er trad 

zelfs een band op, 
Night-Train, en die 

zorgde voor extra 

sfeer.  
De eerste uitgave 

was dus een enorm succes en de handelaren 
 

beloofden allen dat ze zouden terugkomen 
op de tweede editie op 4 mei 2016. 

 
 

 

Een sfeerbeeld 
 

        

 
Katerdaal 
 
De naam van het speelbos zal toch Katerdaal 

worden: een verwijzing naar ‘Katersdaal’, de 

vroeger straatnaam van de Daalstraat. De 
naam verwijst naar de natte grond waar 

vroeger het vee kwam drinken.  
Men is begonnen met het bos wat luchtiger te 

maken: de populieren, waarvan er al veel half 
om liggen, worden gekapt. Ook de eigenaars 

van de omliggende percelen laten hun 

populieren kappen. Indien je aan populieren 
begin te kappen en daardoor bomen die 

tevoren meer uit de wind stonden in de wind 

zet, dan zou het kunnen dat er bomen 

omwaaien in een beemd. Dat is in een 
speelbos niet verantwoord. Bovendien stonden 

de bomen redelijk dicht bij mekaar, hetgeen 
de stabiliteit van de bomen ook niet ten goede 

komt. 
Met de opbrengst van het kapgeld, leggen 

we een speelzone en misschien een 

wandelpad aan.  
De andere bomen blijven staan.  
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12-jarige Tom zamelt geld in voor strijd tegen kanker 
 

In de week dat hij 12 
jaar werd, liet Tom 

Daniëls zijn gouden 
hart spreken. Met in 

zijn achterhoofd een 

opa die samen met 
zijn omgeving al 

jarenlang succesvol 
vecht tegen kanker, 

moest je Tom niet 

vragen om een actie 
op touw te zetten ten 

voordele van 
'Iedereen tegen 

Kanker'. Dat initiatief 
nam hij zelf wel.  

 

Met een zogenaamde 
Rospot zamelde hij 

centjes in op 
familiefeestjes, bij de 

stamgasten van Huize 

Jammeties en iedereen die zijn pad kruiste. 
Het plaatselijke KBC-filiaal van Eisden-Centrum 

verwelkomde Tom dan ook met veel egards. 
Het moment van overhandiging van maar liefst 

200 euro 'kleingeld' (14 kilo!) werd met een 
ferme handdruk onder echte mannen  

 

 

bezegeld. 
 Tijdens de slotshow zondagavond van 

'Iedereen tegen Kanker' zal Toms gulle 
bijdrage zeker niet ontbreken. 

 

 

De Jungle van Eisden – Deel 1 
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Ik had het zo druk met werken die zaterdag, 

en mijn moeder bleef maar aan mijn kop 

zagen om mee te komen kajakken.  
 

"KAJAKKEN?!", dacht ik. "Wie wilt er nu 
kajakken?", dacht ik stilletjes bij mezelf na een 

aantal seconden stilte. Nu, je moet weten dat 

ik al vaker ben gaan kajakken, zelfs op heel 
wilde rivieren in Tsjechië en Frankrijk, en zelfs 

in die situaties vond ik dat kajakken maar 
niets. Te lang hetzelfde, te nat, te koud. Vooral 

niet erg vermoeiend, en dat wil ik nu net zo 
graag. Dus, nee, laat mij maar liever werken 

en met rust. 

 
"Maar goed, uiteindelijk heb ik mijn moeder 

wel graag, en…", dacht ik bij mezelf, "het weer 
is best wel ontspannend." "En ik heb ook wel 

teveel gewerkt deze week, dus misschien mag 

ik mezelf wel eens trakteren op een 
stomme kajaktocht."  

Zo stond ik op, liep ik snel naar boven om mijn 
camera te halen, om op aanwijzingen van mijn 

moeder via de telefoon (ze was al zonder mij 
vertrokken - om haar misnoegdheid nog maar 

wat te accentueren) mijn weg te maken naar 

de Kerkhofstraat in Eisden. En toen kwam ik 
tot een raar besef. "Kajakken…. In EISDEN?". 

Ik stond op het punt te vertrekken op een van 
de meest ondernemende kajaktochten uit mijn 

leven.   

 
Mijn moeder stond me op te wachten, 

reddingvest in de hand, glunderend van genot 
lachend naar een kleurrijke niet-meer-zo-

nieuwe kajak. Ik keek naar het dichte bos voor 

ons. "Waar gaan we 
eigenlijk kajakken", 

vroeg ik toen - rijkelijk 
laat natuurlijk.  "Tja", 

ging het toen, 
"eigenlijk is heel het 

idee om op zoek te 

gaan naar de bron." 
"Een bron", ging ik 

weer, "in Eisden?". 
 

En dus, zo bleek uit de 

uitleg van mijn moeder 
(die me blijkbaar zelfs 

na 28 jaar nog steeds 
nieuwe dingen weet bij 

te leren, over 
Maasmechelen nog 

wel), dat zoiets als 

EISDEN eigenlijk niet 
meer zou mogen 

bestaan: de mijn heeft 

ervoor gezorgd dat Eisden sinds het begin van 

de mijnactiviteiten - 80 jaar geleden - met 12 

meter is gezakt. Daardoor zitten we nu op het 
niveau van het grondwater, waardoor er 

letterlijk bronnen zijn ontstaan in Eisden. 
'Pompen, of verzuipen' zou een Eisdens 

spreekwoord moeten zijn. 

 
En dus, wij gingen effectief zoeken naar een 

bron… in een moeras. 'Zoeken naar een speld 
in een hooiberg', zou ook een Eisdens 

spreekwoord moeten zijn. En toen zag ik ook 
ineens onze twee andere reisgezellen, … 

expeditieleiders, in een heel ander licht: 

reddingsvest, waterdicht tonnetje, aangepaste 
kledij… Enkel de machete ontbrak, al leken de 

roeispanen de perfecte vervanging 
voordat soort werk. Allemaal goed en wel, 
maar had niemand me dan kunnen vertellen 
om vuile kleren aan te doen? 
  

We lieten de boten rustig te water. Allez, de 
bedoeling zou zijn geweest om dat rustig te 

kunnen doen, maar al van in het begin werd 
het duidelijk dat het geen plezierritje op de 

Zuid-Willemsvaart (die trouwens vlak naast ons 

lag, als we de voorbij zwevende flarden van 
conversaties mogen geloven) zou worden: 

diepe lagen kleverige brei zoog de bodem van 
de boot naar de grond; takken staken als 

vingers uit het water, terwijl langs boven de 

bomen hun wanhopige armen naar beneden 
graaiden op zoek naar die verloren vingers; en 

de zon verliet ons al na drie meter in die jungle 
- de deur van een grot van groen sloot zich 

onheilspellend snel. 
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Vergroening Eisden 
Een van de volgende dagen gaan we het 

onkruid wieden tussen de planten en op de 
parking. Wie zich geroepen voelt om mee te 

helpen, jullie zijn natuurlijk allemaal welkom. 
Je kunt ons altijd contacteren op 

onderstaand adres.  

Er werd ons ook gevraagd naar de naam van 
de geplante bomen: Cornus Kousa, oftewel 

Japanse Kornoelje. De boom wordt 4 tot 8 
meter hoog en is heel erg decoratief. In het 

najaar komen er aardbeiachtige vruchten op 

die je rauw of gekookt kan eten; het 
vruchtvlees smaakt een beetje naar banaan. 

In de bloeitijd verkleuren de bloemen naar 
roze. Ook in het najaar is deze kornoelje de 

moeite waard, want het blad verkleurt naar 
bloedrood.  

 

Kruinenpad. 
 Het glas boven in het kruinenpad is alweer 

stuk. Mensen die iets of iemand gezien 
hebben, mogen dit altijd melden aan de 

wijkpolitie. 

 

 Buitenspeeldag 
Wegens slechte weersomstandigheden werd 
de Buitenspeeldag verplaatst naar woensdag 

22 april, en met succes want het zonnetje  

 

 

lokte honderden kinderen naar buiten! De  

speelruimte achter Chiko was toen “the place 
to be”! 

 

Hockey 
De werkzaamheden aan het nieuwe 

kunstgrasveld in de 
Schietskuil zijn ge-

start. Binnen enkele 
maanden kan er 

gehockeyd worden.  

 

Boekenkast 
Op de stoep aan de buitenschoolse 
kinderopvang in Vucht staat een 

boekenuitleenkast: ze bevat tal van boeken die 
voor al onze inwoners beschikbaar zijn. De 

boeken werden geschonken door de 

gemeenteschool, het gemeentepersoneel en 
de bibliotheek. Iedereen mag er naar 

hartenlust in snuffelen en een boek mee naar 
huis nemen. Het is de bedoeling dat je het 

boek achteraf terugbrengt, aan iemand anders 

doorgeeft of een ander boek in de plaats legt. 
Uniek aan deze kast is dat ze ontwikkeld en 

gemaakt werd door jongeren. Via het ‘i Can-
project’ worden werkloze jongeren begeleid 

naar een opleiding of tewerkstelling. 
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